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Vader en dochter Maarten en Billie Slagboom fotografe-
ren samen verlaten gebouwen in heel Europa en soms ook 
wel daarbuiten. Het leidde vorig jaar tot het boek Hier 
woont alleen de tijd. Nu al is er een vervolg: Hier woont 
 alleen de tijd – Dieper de zone in.

Nog meer van die fascinerende en soms ook ontroeren-
de foto’s van verlaten woningen, fabrieken en kantoren. 
Naar eigen zeggen zijn vader en dochter nog dieper door-
gedrongen in een zone die wordt gedomineerd door 

 ‘afbladderende kalk, verpulverde verf, beschimmelde 
behang lagen en oprukkend onkruid’.

Pa Maarten (1970), in het dagelijks leven journalist, ziet 
in die zone het leven dat al achter hem ligt. Dochter Billie 
(2001), die geschiedenis studeert, aanschouwt er juist het 
leven dat zij zich nog voor zich heeft.

Net als in dat eerste boek ontbreken in het vervolg 
 gegevens over de locatie en geschiedenis van de fotogra-
feerde gebouwen. De makers willen de kijker niet te veel 

sturen. Zo is het ook heerlijk fantaseren over wat er in 
vredes naam is gebeurd in bijvoorbeeld die woningen die 
nog net niet zijn ingestort, maar waar de boeken nog altijd 
in de kasten staan en de pannen op het fornuis.
Peter van Brummelen

Maarten Slagboom en Billie Slagboom:  
Hier woont alleen de tijd – Dieper de zone in,  
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